
Keark op ‘n kop 

Zin om op een unieke manier 

kennis te maken met 

Bijbelverhalen? Dan mag je de 

derde editie van de Keark op ’n 

kop – een samenwerking van de 

protestantse en de katholieke 

kerk -  niet missen!  

 

Je gaat op een avontuurlijke en 

creatieve manier bezig met de 

betekenis van een Bijbelverhaal, 

ditmaal met het thema: 

Emmaüsgangers – Aan tafel met 

Jezus. Laat je creativiteit de vrije 

loop door bijvoorbeeld te schilderen, te knutselen of door 

gezamenlijk een inspirerende wandeling te maken. Na afloop 

zullen er lekkere hapjes en drankjes zijn om met elkaar bij te 

praten.  

Iedereen is welkom op deze middag: jong of oud, alleen of 

met de hele familie, gelovig of niet. Zet de datum alvast in je 

agenda en hopelijk zien we je op zondag 11 juni! 

 

Wanneer: ` Zondag 11 juni om 15.00u 

Waar:   Protestantse kerk in Denekamp 

Voor wie:  Iedereen 

 


