
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11 februari 

09.00 uur   : Communieviering 

Voorganger : mevr. B. Alberink 

Lectrice  : mevr. T. Hesselink 

 

Woensdag 14 februari: Aswoensdag  

19.00 uur  : Communieviering m.m.v. plechelmuskoor 

Voorganger  : pastor  J. v.d. Bosch 

Lectrice                 : mevr. G. Maseland  

 

Zondag 18 februari: 

09.00 uur  : Communieviering m.m.v. herenkoor 

Voorganger : pastor I. Schraven 

Lectrice  : mevr. B. Alberink 

 

Woensdag 21 februari:  

19.00 uur  :  Communieviering, voorganger: pastor I. Schraven  

 

Zondag 25 februari:  

09.00 uur   : Communieviering m.m.v. plechelmuskoor 

Voorganger : dhr. B. Elferink 

Lectrice  : mevr. G. Morsink 

 

Woensdag 28 februari :  

19.00 uur  :  Communieviering, par. voorganger 

 

 

 

KERKELIJK NIEUWS 

PAROCHIE LUMEN CHRISTI 

LOCATIE DE LUTTE 



 

 

Intenties: 
 

Zondag 11 februari:  

Annie Niehof-Nolten, Diny en Johan Huttenhuis-Wigger, Ouders Pross-

Welhuis, Tonnie Oude Egbrink, Ouders Olde Riekerink-Roufs, Truus 

Elderink-Meijer, Truus Kuipers-Kamphuis.  

 
Jaargedachtenis:  

 Huisken-Reimer, Gerhard olde Nordkamp, Frans Haarman,  

Truus Kristen-Greftenhuis. 

 

Zondag 18 februari:  

Gerhard Koertshuis, Diny en Johan Huttenhuis- 

Wigger, Tonnie Oude Egbrink, Willy Punt, Ouders Kortman-Spekhorst en 

Marian, Truus Elderink-Meijer, Truus Kuipers-Kamphuis. 

 

Jaargedachtenis:  

Ouders Grote Beverborg-Steggink. Martijn Olde Riekerink, Gerard Olde 

Riekerink, Bennie Behrens, Johan Kortman. 

 

Zondag 25 februari:  

Herman Kristen, Ouders Schiphorst-Grashof, Diny en Johan Huttenhuis-

Wigger, Truus Elderink-Meijer, Truus Kuipers-Kamphuis.  

 



Jaargedachtenis:  

Meine Maartens, Leny Tijdhof-Wigger. 

 

 

Overleden: 
 

Tonnie Oude Egbrink, Beatrixstraat 62, op de leeftijd van 83 jaar 

Truus Elderink-Meijer, Wilhelminastraat 150, Oldenzaal,  

op de leeftijd van 88 jaar 

Truus Kuipers-Kamphuis, Slotdijk 11, Denekamp, op de leeftiijd van 85 jaar. 

 

Pastorpraat:  

 

Carnaval en Kerk  

 

Twente staat weer bol van het Carnaval, een festijn dat de laatste jaren 

enorm is gegroeid. De laatste gala-avonden lopen inmiddels ten einde en 

men maakt zich op voor de grote optochten en de daarbij behorende 

feesten. Het is een feest geworden van verbroedering en solidariteit, een 

feest waarin de jeugd bij de hand wordt genomen door ouderen. Die ver-

broedering heb ik gemerkt tijdens de receptie van het 55 jarig jubileum in 

Tilligte. De kerken zagen in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw dit ook 

als een belangrijke taak. Aan de oorsprong van de carnaval ligt de Vasten-

tijd. Maar de laatste tijd merken wij dat de carnaval de laatste jaren weg 

gegroeid is van de kerk. Tijdens de gala’s wordt de kerk nog af en toe ge-

noemd, maar de sterke band met dit gebeuren is minder geworden. Zo af 



en toe een carnavalsviering bij een jubileum en natuurlijk de jaarlijkse car-

navalsviering in Denekamp met de gezamenlijk verenigingen uit de omlig-

gende dorpen en in De Lutte. Een prachtig initiatief dat we eigenlijk ook in 

Ootmarsum graag zouden zien, wie weet komt dat nog. Vooraf aan het 

carnavalsgebeuren samen elkaar ontmoeten en bezinnen in de kerk.                    

Na afloop van het feest komt de Aswoensdag, de dag van ommekeer en 

bezinning, de dag dat we als teken daarvan as laten uitstrooien op ons 

hoofd. In sommige dorpen komen verenigingen met hun hoogheden heel 

trouw naar de kerk. Daarin wordt de band benadrukt tussen Carnaval en 

de Vastentijd. Wat zou het een rijkdom zijn dat die band weer wordt aan-

gehaald in onze tijd waarin ieder steeds meer leeft en doet zoals het hem 

of haar uitkomt. Ik spreek de hoop uit dat u een fantastisch en gezellig 

carnavalsfeest hebt en dat wij elkaar na die tijd weer mogen ontmoeten in 

een of andere kerk, zodat de oude band tussen Carnaval en Kerk weer 

wordt verstevigd.              

 

Alaaf, Alaaf, Alaaf!     

                                      

Pastor Jan Kerkhof Jonkman 

 
 
 
 
 
 
 

Gedoopt : 
 

De afgelopen maanden zijn er weer kinderen gedoopt in onze 

Plechelmuskerk. 

In december waren dat Noud Notkamp en Kees Kristen en in januari 



ontvingen Tess Weusthof en Saar Notkamp het sacrament van de doop. 

 

Wij feliciteren Job en Shanice de ouders van Noud Notkamp,  

Dennis en Moniek de ouders van Kees Kristen,  

Nick en Suzanne de ouders van Tess Weusthof 

Rick en Janine de ouders van Saar Notkamp,  

en we wensen de dopelingen een goede toekomst in onze 

geloofsgemeenschap. 

Als je ook je kindje wilt laten dopen dan kun je meer informatie vinden 

en aanmelden via de website van Lumen Christi: 

https://www.parochielumenchristi.nl/ 

voor vragen kun je ook contact opnemen met  

 

Doopwerkgroep 

De 

Lutte.                  

Irma Onland 

0639801529 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIDVASTENLOOP 2024 OP ZATERDAG 16 MAART. 

https://www.parochielumenchristi.nl/


 

De 56e editie van de Midvastenloop Twente zal gaan plaatsvinden op za-

terdag 16 maart 2024. Tijdens de Midvastenloop Twente krijg je niet alleen 

de gelegenheid om te wandelen, maar ook om te genieten van de prach-

tige natuur in de omgeving. Neem tijdens de wandeling de tijd om te pau-

zeren met daarbij een lekkere kop soep, een heerlijke pannenkoek en ge-

niet vooral ook van het uitzicht en adem de frisse lucht in. 

Deelname aan dit bekende evenement is uiteraard ook bedoeld voor het 

bieden van financiële steun aan twee goede doelen.  

Schrijf nu de datum 16 maart 2024 alvast in de agenda voor de 56e Mid-

vastenloop Twente en kijk intussen voor alle nadere info op onze website  

www.midvastenloop.nl  We zien je heel graag op 16 maart, klaar om te lo-

pen, te genieten en te geven. 

 

 Het bestuur van de Midvastenloop Twente. 

 

 

 

 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat 7, 7587 AL, De Lutte 

Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   10.00 – 10.30 

uur 

                                Woensdagavond van   18.00 – 19.00 uur 

                                                Vrijdagmorgen van   10.00 -  10.30 uur 

Voor informatie: dopen, kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores,  

ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op 

www.Lumenchristi.nl of 
 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur) 

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren  

Th.H.P. Munsterhuis pastoor    tel.: 06-53 16 35 63 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken    tel.: 06-57 64 52 45 

I.A.P. Schraven pastoraal werkster  tel: 06-22 92 46 57 

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster  tel: 06-13 64 67 17 

http://www.midvastenloop.nl/
http://www.lumenchristi.nl/
http://www.lumenchristi.nl/


Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06-12925413                                                                                                                                                             

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 


