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Nr. 2 (Jaargang 54)

3 februari - 23 februari 2024

Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Ootmarsum - Parochie Lumen Christi



Pastoraal team, Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp

Th.H.P. Munsterhuis, priester tel. 06 - 5316 3563

e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken tel. 06 - 5764 5245

e-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

ILA.P. Schraven, pastoraal werkster  tel. 06 - 2292 4657
e-mail: i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch, past. werkster tel. 06 -—1364 6717
e-mail: j.vandenbosch@lumenchristi.nl

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum
Taak: beheer gebouwen en financién.
Contactpersoon: Henk Eertman, voorzitter

tel. 0541-29 14 78 | e-mail: henk-eertman@kpnplanet.nl
Pastoraatsgroep Coordinatie pastorale activiteiten.
Contactpersoon: Susan Broekhuis

tel. 06 — 5732 8723 | e-mail: susanbroekhuis@gmail.com

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Kerkplein 3 7R 0541 -292991

Geopend maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,
van 09.00 uur tot 11.00 uur.

E-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl

Bankrekening: NL56 RABO 0140 1005 12

Website www.lumenchristi.nl

f Parochie Lumen Christi.
Misintenties

Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.

Bezoek pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvan-
gen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld
bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen
Christi. De pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.
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Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:
Josephine Bossink: 06 -5376 3110
Karin Diepenmaat: 06 —4662 4380

Hans Rozendaal: 06 —-5117 3956

Jan Veldboer: 0541 -291954

Caritas

Aanvragen voor (financiéle) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen:
Telefoon 06 — 3014 5512 | e-mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl

Website: www.caritaslumenchristi.nl
Bankrekening: NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCl Lumen Christi

Bij overlijden
Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij ne-
men dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoordinator.

Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3
maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen ivm. de voorbe-
reidingen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij het secretariaat van Lu-
men Christi, secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551.

Dopen

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar
secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen:
0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één
van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie el-
ders in dit kerkblad of op de website parochielumenchristi.nl). Als de betref-
fende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een bood-
schap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores
zijn — behoudens vrije dagen en vakanties — dagelijks telefonisch tot 20.00
uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp

e-mail: secretariaat@Ilumenchristi.nl tel.: 0541 - 353 551
Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 — 12.00 uur
Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur.
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VIERINGEN

Vrijdag 2 februari
19.00 uur

m.m.v.:
Voorganger:
Collecte:

Zondag 4 februari
09.00 uur

m.m.v.
Voorganger:
Collecte:

Zondag 11 februari
09.00 uur

m.m.v.

Parochieel voorganger:

Woensdag 14 februari
18.00 uur

m.m.v.
Voorganger:
Collecte:

Maria Lichtmis

Mariaviering met Blasiuszegen
Woord- en Communieviering

Koor Stem en Klank

Diaken J. Kerkhof Jonkman

voor het pastoraat in onze parochie

Gezinsviering

Woord- en Communieviering

Het Tiener-/Kinderkoor

Pastoraal werker: I. Schraven

Voor het pastoraat in onze parochie.

Woord- en Communieviering

Het Herenkoor
H. Loman

ASWOENSDAG

Woord- en Communieviering met
uitreiking van het ASKRUISJE

Het Koor Stem en Klank

Diaken J. Kerkhof Jonkman

Voor het pastoraat in onze parochie.




Zondag 18 februari Themaviering

09.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Het Themakoor

Voorganger: Pastoor T. Munsterhuis

Collecte: Voor het pastoraat in onze parochie.

Na deze viering wordt U allen uitgenodigd voor een kop koffie of thee
in de pastorie.

Woensdag 21 februari Meditatieviering
19.00 uur
Parochieel voorganger: C. Bolscher — van Duinen en

Dominee R. Kloosterziel

In onze Geloofsgemeenschap zijn overleden:

Jan Olde Dubbelink op de leeftijd van 86 jaar.

Guus Brons op de leeftijd van 88 jaar

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Mededelingen van Locatieraad en Pastoraatsgroep

Maria Lichtmis

Op vrijdag 2 februari vieren we Maria Lichtmis.

Een bijzonder Mariafeest dat van oudsher in de kerk met veel kaarslicht
aandacht kreeg. Aansluitend vond dan de Blasius zegen plaats, in de
volksmond de ‘blaasjes’ zegen. Maria Lichtmis staat in het teken van de
opdracht van Jezus, door Maria, in de tempel. Het is van oorsprong een
offerfeest dat wij in de huidige tijd gestalte geven door het zegenen van
de diverse kaarsen die in de liturgieén gebruikt gaan worden. U kunt ook
uw eigen kaars meebrengen naar de kerk voor de zegening.

Deze Mariaviering in de kerk begint om 19.00 uur en niet om 18.00 uur
zoals abusievelijk in het parochieblad staat. Aansluitend aan deze viering




zal ook nu de Blasiuszegen worden gegeven aan hen die dat willen. Voor-
gangers zijn: diaken Jan Kerkhof Jonkman en Christa Bolscher. Het dames-
koor Stem en Klank verzorgt de muzikale omlijsting.

Het Mariabeeld uit de kloosterkapel zal tijdens deze viering een promi-
nente plek vaoér in de kerk krijgen. We hopen er opnieuw een sfeervol
geheel van te maken. We nodigen u van harte uit en hopen velen van u in
deze bijzondere viering te mogen verwelkomen.

Vastenmeditaties

In de vijf weken van de vastentijd komen we samen rond het lijdensver-
haal van Jezus. In deze vijf weken nemen Roel Kloosterziel en Christa Bol-
scher u mee om te bidden, te gedenken en te mediteren.

De staties staan bij de meditaties centraal, ieder met een eigen verhaal,
geplaatst in deze tijd.

21 februari: Jezus wordt ter dood veroordeeld.

28 februari:  Jezus neemt het kruis op zijn schouders.

6 maart: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

13 maart: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

20 maart: Jezus troost de moeders de moeders van Jeruzalem.

U bent van harte welkom op deze woensdagavonden om 19.00.
Roel Kloosterziel en Christa Bolscher.

Pastorpraat - Carnaval en Kerk

Twente staat weer bol van het Carnaval, een festijn dat de laatste jaren
enorm is gegroeid. De laatste gala-avonden lopen inmiddels ten einde en
men maakt zich op voor de grote optochten en de daarbij behorende
feesten. Het is een feest geworden van verbroedering en solidariteit, een
feest waarin de jeugd bij de hand wordt genomen door ouderen. Die ver-
broedering heb ik gemerkt tijdens de receptie van het 55 jarig jubileum
in Tilligte. De kerken zagen in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw dit
ook als een belangrijke taak.

Aan de oorsprong van de carnaval ligt de Vastentijd. Maar de laatste tijd
merken wij dat de carnaval de laatste jaren weg gegroeid is van de kerk.
Tijdens de gala’s wordt de kerk nog af en toe genoemd, maar de sterke



band met dit gebeuren is minder geworden. Zo af en toe een carnavals-
viering bij een jubileum en natuurlijk de jaarlijkse carnavalsviering in De-
nekamp met de gezamenlijk verenigingen uit de omliggende dorpen en in
De Lutte. Een prachtig initiatief dat we eigenlijk ook in Ootmarsum graag
zouden zien, wie weet komt dat nog. Vooraf aan het carnavalsgebeuren
samen elkaar ontmoeten en bezinnen in de kerk.

Na afloop van het feest komt de Aswoensdag, de dag van ommekeer en
bezinning, de dag dat we als teken daarvan as laten uitstrooien op ons
hoofd. In sommige dorpen komen verenigingen met hun hoogheden heel
trouw naar de kerk. Daarin wordt de band benadrukt tussen Carnaval en
de Vastentijd. Wat zou het een rijkdom zijn dat die band weer wordt aan-
gehaald in onze tijd waarin ieder steeds meer leeft en doet zoals het hem
of haar uitkomt. Ik spreek de hoop uit dat u een fantastisch en gezellig
carnavalsfeest hebt en dat wij elkaar na die tijd weer mogen ontmoeten
in een of andere kerk, zodat de oude band tussen Carnaval en Kerk weer
wordt verstevigd.

Alaaf, Alaaf, Alaaf!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie voor Gregoriaans Herenkoor in Ootmarsum
Ootmarsum, 14 januari 2024 - Op zondag 14 januari wer-
den de koorzangers van Ootmarsum en hun partners
hartelijk uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie in het parochiehuis. De uitnodiging, overgebracht via  ENIZTWA/.V: 1S
een professionele flyer, beloofde een gezellige bijeen- % RECEPTIE .
komst en trok meer belangstellenden dan verwacht.

Voorzitter Robert Harperink opende de receptie en heette iedereen van
harte welkom. In het bijzonder werden dirigent Jozef Kolmschot en zijn
vrouw Ria verwelkomd, die voor de eerste keer aanwezig waren. Jozef liet
weten dat nieuwjaarsrecepties bij andere ko-
ren niet gebruikelijk waren, waardoor de tra-
ditie in Ootmarsum des te waardevoller werd.
Tijdens zijn toespraak blikte de voorzitter te-
rug op het afgelopen jaar en keek hij vooruit




naar wat het koor te wachten staat. Opmerke-
|Ijk was de herinnering aan het Ceciliafeest op

wending nam door een stroomstoring in Agelo
, ) ‘ en omgeving. De heren van het koor konden
daardoor niet genleten van het nagerecht, wat zorgde voor een gedenk-
waardig moment.

Een hoogtepunt in het afgelopen jaar was de traditionele Nachtmis in
Ootmarsum, die wederom goed werd bezocht.

Met warme woorden sloot de voorzitter af, benadrukkend dat het koor
vastbesloten is om het Gregoriaans in de H.H. Simon en Judas kerk te la-
ten klinken zolang het mogelijk is. Alle aanwezigen genoten van een zeer
uitgebreide broodmaaltijd, met dank aan de plaatselijke bakker en orga-
nisatie. Het Gregoriaans Herenkoor wens iedereen een gezond, geze-
gend, en gelukkig 2024. Bijgaand een aantal impressiefoto's, dat de sfeer
van de Nieuwjaarsreceptie weergeeft.

Midvastenloop 2024 op zaterdag 16 maart

De 56e editie van de Midvastenloop Twente zal gaan plaatsvinden op za-
terdag 16 maart 2024.

Tijdens de Midvastenloop Twente krijg je niet alleen de gelegenheid om
te wandelen, maar ook om te genieten van de prachtige natuur in de om-
geving.

Neem tijdens de wandeling de tijd om te pauzeren met daarbij een lek-
kere kop soep, een heerlijke pannenkoek en geniet vooral ook van het
uitzicht en adem de frisse lucht in.

Deelname aan dit bekende evenement is uiteraard ook bedoeld voor het
bieden van financiéle steun aan twee goede doelen.

Schrijf nu de datum 16 maart 2024 alvast in de agenda voor de 56e Mid-
vastenloop Twente en kijk intussen voor alle nadere info op onze website
www.midvastenloop.nl

We zien je heel graag op 16 maart, klaar om te lopen, te genieten en te
geven.

Het bestuur van de Midvastenloop Twente.



http://www.midvastenloop.nl/

Open repetitie Stem en Klank

Het dameskoor Stem en Klank is op zoek naar ‘nieuwe stemmen’. Om be-
langstellenden in de gelegenheid te stellen om kennis met het koor te
maken is er op maandag 26 februari tussen 19.00 uur en 20.30 uur een
open repetitie in de Simon en Judaskerk. Stem en Klank staat inmiddels
ruim een half jaar onder leiding van Herman Koops. Tussen de dirigent en
het koor is een mooie klik ontstaan. Het is een tweestemmig koor en voor
beide partijen kan Stem en Klank versterking gebruiken. Wees welkom op
maandag 26 februari om te kijken en te horen of het zingen in dit koor
iets voor jou is. Van harte welkom in ieder geval!!

Stille Omgang 2024

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie
van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. Vorig jaar organiseerde de
Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht voor het
eerst een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom aan de
Stille Omgang, startend met een feestelijke Eucharistieviering in de H. Ni-
colaasbasiliek nabij het Centraal Station. Deze krachtenbundeling was een
succes, daarom biedt het aartsbisdom ook dit jaar deze mogelijkheid. De
intenties van 2024 voor de omgang zijn: ‘pelgrims van hoop, biddend
voor vrede’.

Het programma is als volgt:

e 20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nico-
laas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Het Ge-
mengd Koor van de Sint Jan de Doperkerk te Mijdrecht-Wilnis zal zin-
gen.

e 21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).

Jongeren

In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd om met het aartsbis-
dom deze Stille Omgang te beleven. Het bisdom Haarlem-Amsterdam
biedt een speciaal jongerenprogramma aan. Hier kunnen jongeren uit het
aartsbisdom aan deelnemen maar aansluiten bij het programma van het
aartsbisdom is uiteraard ook een mogelijkheid.

Meer informatie is verkrijgbaar bij jongerenwerker Sarah Mijhad,

e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.
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Aanbevolen reisoptie

De beste reisoptie naar Amsterdam is per trein. Het aartsbisdom zal dan
ook geen busreizen organiseren maar stimuleert het gebruik van de trein
onder de pelgrims: het eindpunt van de Stille Omgang is voor hen immers
rond 22.30 uur vlakbij het Centraal Station.

Het reizen naar Amsterdam per groep wordt aanbevolen. Daarom heeft
de Diocesane Werkgroep Bedevaarten in een brief aan de pastoors en de
parochiesecretariaten gevraagd om dit te stimuleren en per parochiekern
één contactpersoon / reisleider te benoemen. Diegene fungeert ook als
aanspreekpunt van het reisgezelschap voor de Diocesane Werkgroep Be-
devaarten.

Aan de pastoors en parochiesecretariaten is verzocht om véoér 17 februari
2024 de gevraagde informatie aan te leveren bij de heer M. van Mourik,
e-mail: ceremoniarius@aartsbisdom.nl.

Pastoor Rob Willems overleden

Vanuit het bisdom ontvingen wij het bericht dat op 4 januari 2024 te
Amersfoort de zeereerwaarde heer Robertus Cornelis Willems Priester
van het Aartsbisdom Utrecht is overleden. Hij werd geboren te Amers-
foort op 28 maart 1946. Met ingang van 1 november 1983 werd hij be-
noemd als pastoraal werker in het samenwerkingsverband van de H. An-
tonius van Paduaparochie te Nijverdal en de H. Sebastianusparochie te
Hellendoorn. Ook na zijn diakenwijding op 9 september 1989 en na zijn
priesterwijding op 9 februari 1990 bleef hij werkzaam in het samenwer-
kingsverband van deze beide parochies. Met ingang van 1 januari 1991
volgde zijn benoeming als hoofdverantwoordelijk pastor van de H. Marti-
nusparochie te Gendt en per 15 maart 1999 werd hij benoemd tot pas-
toor van de HH. Simon en Judasparochie te Lattrop, de HH. Simon en Ju-
dasparochie te Ootmarsum en de HH. Simon en Judasparochie te Tilligte.
Van 10 augustus 2000 tot 1 februari 2001 was hij tevens waarnemend
pastoor van de H. Nicolaasparochie te Denekamp. Met ingang van 1 sep-
tember 2004 werd hij benoemd tot pastor en eerstverantwoordelijke
voor het profiel diaconie van de parochies te Beuningen, De Lutte, Dene-
kamp, Lattrop, Noord-Deurningen, Ootmarsum en Tilligte, die deel uit-
maakten van het parochieverband Lumen Christi Noordoost Twente. De
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uitvaartviering vond plaats op donderdag 11 januari 2023 met aanslui-
tend de begrafenis op de RK begraafplaats, Utrechtseweg 30 te Amers-
foort.

Correspondentieadres; Jan Willems, Schrijverhof 3, 3815 XC Amersfoort

Doe mee aan de 20e digitale 40-dagenretraite van de Jezuieten

“De steen is weggerold” is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de
jezuieten. De retraite gaat op Aswoensdag (14 februari) van start en ein-
digt op Paaszondag.

Het is de twintigste digitale retraite van de jezuieten. De retraite is ge-
schreven door Rita Loyens. Over de retraite zegt ze: “Ons leven onder-
vindt wel eens last van de overdaad aan activiteiten. Er is geen tijd en
ruimte meer voor stilte. Het lijkt wel alsof er niets meer is wat vreugde
schenkt. Er ligt een steen voor onze deur die belet dat we naar buiten tre-
den, of ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep in ons leeft
een verlangen naar eenvoud en rust maar het is niet gemakkelijk om te
onderscheiden wat overtollige ballast is en hoe we die dan kunnen afleg-
gen. Mogen we Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te zetten in
het overboord gooien van ballast en om kleine rustpuntjes toe te laten.”

Innerlijke voorbereiding op de grote christelijke feesten

Samen met ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaande-
ren zullen digitale retraitanten deze 40-dagentijd dagelijks een gebeds-
mail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebeds-
tips krijgen. Het geheel vormt een innerlijke reis om het feest van Pasen
intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven
via www.40dagenretraite.org. Wie zich eerder al inschreef hoeft zich niet
opnieuw aan te melden.

De retraite is geinspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. In het

online gastenboek (website ighatiaansbidden.org) kunnen deelnemers
hun gebedservaringen delen.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met
Internetpastor Nikolaas Sintobin sj - nikolaas.sintobin@jesuits.net

0031 (0)6 37 15 66 68
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Kopij volgende Preaksteulke

Kopij voor Preaksteulke nr. 3 (periode 24 februari tot 15 maart 2024)
inleveren voor:

maandag 12 febr. 2024 11.00 uur inleveren op het secretariaat
woensdag 14 febr. 2024 18.00 uur per mail preaksteulke@lumenchristi.nl

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD: TEL.: 06—-5794 09 01
Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 — 555 11 55

Indien u 't Preaksteulke per mail wilt ontvangen, kunt u een verzoek
indienen bij preaksteulke@lumenchristi.nl
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